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volg ons via  

 

 

 

 

Van de redactie 

Deze keer een ‘dunne’ gemeentebrief. In de zomertijd is het rustiger, zijn er minder activiteiten. 

Maar gelukkig gaan de kerkdiensten gewoon door, evenals de Inloopochtend, Open Kerk, 

handwerkclub en de soos. Momenten om elkaar te ontmoeten. Wij wensen u allen een goede 

vakantie/fijne zomertijd toe. 

 

Kerkdiensten 

29 juni 2025 10.00 uur Halsteren, ds. M. Van der Zwaag 

Medewerking aan deze dienst wordt verleend door zanggroep 

Glorify en Katelijn en Eline Vooijs.  Thema = schepping. 

Collecte: 1. Kia Werelddiakonaat 2. Diaconie 3. Onderhoud kerken 

 

6 juli 2025 10.00 uur Nieuw-Vossemeer. ds. H. de Bie  

Collecte:   1. Pastoraat 2.  Zending 3. Onderhoud Kerken 

 

13 juli 2025  10.00 uur Nieuw-Vossemeer, ds. E. van Sluijs, Bergen op 

Zoom  

Collecte:   1. Missionair Werk 2. Catechese 3. Onderhoud kerken 

 

20 juli 2025 10.00 uur Nieuw-Vossemeer, ds. W. Vermeulen, 

                      Bergen op Zoom 

Collecte:  1. Zending 2. Diaconie 3. Onderhoud kerken 

 

27 juli 2025 10.00 uur Halsteren, ds. H. van het Maalpad,  

Broek op Langedijk  

Collecte:  1. Pastoraat 2. Predikantsplaats 3. Onderhoud kerken 
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Agenda 

28 juni 2025 Vrijwilligersbijeenkomst in De Baak aanvang 16.00 uur.  

5 juli 2025  Open Kerk 10.30 -13.00 uur Sint-Martinuskerk 

16 juli 2025  Inloopochtend De Baak, 10.00 – 11.30 uur 

 

Bus- en/of taxivervoer 

Wilt u graag een kerkdienst bezoeken, maar is het voor u moeilijk, dan zijn er gemeenteleden 

beschikbaar om u op te halen en thuis te brengen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Gerrit 

Hardeman, tel. 0164-683948 of 06 15400753. Hij brengt u in contact met gemeenteleden die 

hiervoor paraat staan. 

 

Voorbede 

U kunt uw verzoek om voorbeden doorgeven aan ds. M. van der Zwaag-de Haan. Graag voor 

zaterdag 18.00 uur. U kunt haar bereiken via tel.nr 06 23697249 of via e-mail: 

m.zwaaghaan@hetnet.nl. Wanneer u geen gehoor krijgt en niet teruggebeld wordt, of geen reactie 

krijgt op uw mail, kunt u Plonie van Ooijen benaderen: 06 12911495, plonievanooijen@msn.com. 

 

Vrijwilligersbijeenkomst. 

Op zaterdag 28 juni willen we alle vrijwilligers (en dat is dus iedereen! die bij de kerk betrokken is) 

graag bedanken voor hun bijdragen in het afgelopen jaar. Zonder vrijwilligers geen kerk! Daarom 

nodigen we jullie dus uit voor een hapje en drankje; aanvang 16.00 uur in de Martinuskerk. Komt 

allen! De kerkrentmeesters. 

 

Inspiratie 

 

Hoe geeft het geloof vorm aan het leven? Een rabbijn en een predikant 

bespreken een belangrijk facet van hun geloofsovertuiging. Rabbijn 

Corrie Zeidler en predikant Davy Hoolwerf over de overeenkomsten en 

de verschillen van hun geloof. Deze keer: het eren van God. Lees hier 

het hele interview: Rabbijn en predikant in gesprek over het eren van God | Protestantse Kerk in 

Nederland 

 

Predikant 

Van maandag 30 juni t/m zondag 27 juli heb ik vakantie. Wilt u in die periode om welke reden ook 

in contact komen met een predikant, laat het weten aan Plonie van Ooijen, 06 12911495, 

plonievanooijen@msn.com. 

 

Ooit heb ik een klein en dik boekje gekocht met allerlei gebeden, voor verschillende tijden en 

gelegenheden. Er staat een prachtig gebed in over de vakantie, dat ik met jullie wil delen, ter 

inspiratie de komende weken: 

 

Gebed voor de vakantie 

God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen, 

zich even kan losmaken uit het gareel van de zorg en verantwoordelijkheid, 

dat, los en vrij, de aarde kan proeven en ruiken, 

en de lucht en het water en de mensen erbij. 

Geef mij een hart, God, dat, klein als een kind, 

de verrassing beleeft van elke nieuwe morgen en elke nieuwe horizon, 

dat zich laat drijven op de wolken en gaat rusten in een ondergaande zon. 

mailto:m.zwaaghaan@hetnet.nl
mailto:plonievanooijen@msn.com
https://protestantsekerk.nl/verdieping/rabbijn-en-predikant-in-gesprek-over-het-eren-van-god/
https://protestantsekerk.nl/verdieping/rabbijn-en-predikant-in-gesprek-over-het-eren-van-god/
mailto:plonievanooijen@msn.com
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Geef mij een hart dat nog kan luisteren naar de vogels 

en kan glimlachen bij de verre geluiden van koeien als de morgen begint. 

Geef mij een hart, dat nog op uitkijk staat naar vreemde mensen en andere dingen 

en gelukkig is, om hun anders-zijn. 

Geef mij een hart dat nog kan spelen, 

en alles kan vergeten bij een bal in het water of een kind in het zand. 

Geef mij een hart, God, een open hart en open handen om naar de mensen toe te gaan, 

te luisteren naar hun verhalen en te snoepen van hun vriendschap, als de avond valt. 

Geef mij een hart, dat uitnodigt – als een rustbank in de lommer – 

iedere voorbijganger, iedere mens langs de baan. 

Geef mij een hart dat zich wil bekeren tot de eenvoud en het geluk om kleine dingen, 

een hart dat kan bewonderen zonder te bezitten, en kan bidden zonder woorden. 

Een hart dat doorheen de dingen kan schouwen naar Uw oneindigheid. 

God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen zoals Gij, op die zevende dag, 

toen alles weer goed was, wat Gij had gemaakt. 

En of ik dan in een vliegtuig zal stappen, of mijn fiets zal gebruiken, 

of ik de andere kant van de wereld of de andere kant van mijn dorp zal zien, 

of ik de kracht van mijn lichaam zal meten met de golven, 

of stil van de zetel naar het bed zal gaan, 

geef mij een hart dat vakantie kan nemen, God, en dan is het feest begonnen. Amen. 

 

Startzondag 7 september 

We willen u nu alvast attent maken op de startzondag op 7 september a.s. ‘Startzondag’ is een 

werktitel, omdat het eigenlijk veel te binnenkerkelijk klinkt. Daar willen we dit jaar verandering in 

brengen. We willen graag ook dorpsgenoten en gemeenteleden van de andere Brabantse 

Walkerken uitnodigen voor een gevarieerd en inspirerend programma, voor jong en oud. De 

voorbereidingen zijn in volle gang. Zet deze datum alvast met een uitroepteken in uw agenda! In 

de volgende Nieuwsbrief leest u er meer over. 

Ds. Marina van der Zwaag.  

 

Kerkenraad 

In de kerk ontmoeten we elkaar. Het is daarom van grote waarde om, voor de kerkdienst begint, 

te vragen naar elkaars wel en wee. Maar 5 minuten voor aanvang van de dienst begin het orgel te 

spelen, als voorbereiding op onze ontmoeting met God. Daar wordt graag naar geluisterd. 

Daarom zou het fijn zijn om voortaan, zodra het orgel speelt, onze gesprekken te beëindigen en na 

afloop van de dienst verder te gaan. 

Voortaan zullen we tijdens de collecte het bekende Taizélied “Ubi Caritas” met elkaar zingen. Zo 

kan er tijdens dit moment in de kerkdienst een gewijde, meditatieve sfeer ontstaan. 

 

Solidariteitskas: van gemeenten, voor gemeenten 

Deze week ontving u een verzoek voor uw bijdrage aan de Solidariteitskas.   

Kerken uit het hele land dragen bij aan de Solidariteitskas. Met een vast bedrag per belijdend 

gemeentelid per jaar ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de 

wereld te staan. Aan vernieuwende ideeën ontbreekt het gemeenten niet, maar soms wel aan 

menskracht of geld. Voor hen is er de Solidariteitskas. Maar ook specifieke vormen van pastoraat 

zoals het studentenpastoraat en het dovenpastoraat worden financieel ondersteund vanuit de 

Solidariteitskas. Elke protestantse gemeente kan subsidie aanvragen bij de Solidariteitskas. 

Subsidies zijn mogelijk voor gemeenteperspectief, kosten nieuwbouw, verduurzaming, restauratie 

van een kerkgebouw of kerkorgel. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend 
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lid bij. Wij vragen u om een bedrag van minimaal € 10,- waarvan € 5,- wordt afgedragen aan de 

Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. Doet u mee? We 

rekenen op uw solidariteit en bijdrage! Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!  

P.S. Samen zijn we kerk – verbonden met andere gemeenten! Wilt u meer weten over de 

Solidariteitskas? Neem dan contact op met de kerkrentmeesters, of kijk op 

www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas 

 

Open Kerk 5 juli 2025  

 Op 5 juli 2025 is de Sint-Martinuskerk weer open van 10.30 – 13.00 uur. 

In de vakantieperiode (juli en augustus) is er geen thema verbonden aan de 

Open Kerk-zaterdagen.  

Maar de kerk is zeker open en u bent van harte welkom voor een gesprekje, kopje koffie of 

thee met wat lekkers erbij. Ook de boekentafel voor het ZWO project in Bangladesh en de 

handwerktafel zijn weer present en gevuld. Èn wie daar zin in heeft kan, in deze 

zomermaanden, ook een spelletje doen: sjoelen, schaken, kwartetten, kaarten. 

Van harte welkom. 

 

Nu alvast willen wij u attenderen op Open Kerk zaterdag 4 oktober 

2025. Ria Jeroense gaat met ons deze ochtend schilderijtjes 

schilderen, zie de fotootjes hiernaast. Hiervoor moet één en ander 

worden voorbereid en ook is het aantal deelnemers beperkt tot 

maximaal 20. Dus wilt u meedoen, dan graag aanmelden bij Lucy 

Moerland lucy.moerland@hetnet.nl of bij Janneke KleinJan  

jcekleinjan@gmail.com.  S.v.p. aanmelden voor 31 juli a.s. Wie het eerst komt, het eerst maalt.  

 

      Handwerkclub  “De Baak” 

 Handwerkclub ‘De Baak’ maakt al 5 jaar dekentjes voor de vluchtelingen op 

de Griekse eilanden en Athene. 
 

10 jaar vluchtelingencrisis, 10 jaar handwerkclub, 5 jaar corona, 5 jaar 

dekentjes voor vluchtelingen via Because We Carry 

 

4 ‘jubileum- momenten’, die met elkaar te maken hebben! 

Deze herfst gaan we vieren, dat de handwerkclub 10 jaar bestaat: hierover later meer! 

10 jaar vluchtelingencrisis: dit is niet om te vieren, maar wel om bij stil te staan! 

5 jaar corona - dit was een ongekende periode van stilstaan en niet meer willen meemaken - maar 

ook van vele nieuwe creatieve ontwikkelingen: zoals het niet meer bij elkaar kunnen komen van de 

handwerkclub en dan maar samen thuis dekentjes -sokjes- mutsjes gaan maken voor 

vluchtelingenbaby’s, en later ook grotere dekens voor vluchtelingenkinderen en - volwassenen! En 

dat is iets, wat nu nog steeds minstens zo van harte doorgaat!  

Er zijn trouwe haaksters, breisters en naaisters die al die jaren stug meedoen, er zijn er die af- en 

ook die voor het eerst aanhaken! Dames van onze handwerkgroep, maar ook veel dames van 

‘buiten’, die geen lid zijn van de handwerkgroep en soms ook niet van onze kerk, en dat is gewoon 

mooi. 

Constante factor is de draad van Liefde die mee gebreid, gehaakt en genaaid wordt! 

En Because We Carry blijft enorm blij om deze dekentjes uit te kunnen delen. 

We blijven graag hiermee doorgaan. Hierom willen we dan ook een oproep doen bij u/jou: 

namelijk voor wol (liefst in goede staat), of een donatie zodat we e.e.a. kunnen kopen. 

http://www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas
mailto:lucy.moerland@hetnet.nl
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Ook een donatie voor Because We Carry (hulp in eerste levensbehoeften) en Stichting 

Bootvluchteling (mentale en fysieke traumazorg) is welkom, zeker nu er op zoveel subsidies wordt 

gekort, en deze stichtingen zijn 2 van de weinige stichtingen, die daadwerkelijk hulpverlenen in de 

kampen op de Griekse eilanden en in Athene. 

 

Meer informatie:  

José van Elsacker: josevanelsacker@gmail.com 

Janneke KleinJan, jcekleinjan@gmail.com 

Marina Mertens marinamertens68@gmail.com 

 

Donatie: 

* Voor wol doneren, dit kan via de diaconie van de St. Martinuskerk: 

NL57RABO0373751281 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Halsteren/Nieuw-Vossemeer 

O.v.v. donatie voor wol voor de handwerkgroep 

 

* Because We Carry: IBAN: NL85 TRIO 0391 0737 96 

BWC is aangemerkt als ANBI 

 

* Stichting Bootvluchteling: IBAN NL97RBRB0918932637 

Ook Stichting Bootvluchteling is aangemerkt als ANBI 

  

Inloopochtend 

Elke 3e woensdag van de maand is er inloopochtend in De Baak dus op 16 juli 2025. U 

bent van harte welkom voor een gesprekje, kopje koffie of thee. Van 10.00 uur tot 

11.30 uur. 

 

 

     

Contactgegevens van de vertrouwenspersonen van de Brabantse Wal: 

De vertrouwenspersonen zijn voor alle gemeenteleden van kerken beschikbaar: 

Charlotte Verbraak: 

Telefoon:       06-48178992 

Emailadres:   cverbraak@mayet.nl  

Henk Moerenhout 

Telefoon:       06-13431428 

Emailadres:   Mediationpraktijkwestbrabant@gmail.com 

Meta Van Geest:  

Telefoon:      06-28623482 

Emailadres:  metavangeest@home.nl 

 

 

Wat we verder nog met u willen delen 

 

• Augustus 2016: Stichting Bootvluchteling voer met het schip de Golfo Azzurro op de 

Middellandse Zee om mensenlevens te redden. Samen met vele vrijwilligers redden we tussen 

augustus en november 2016 1.500 mensen. Eén van die vrijwilligers is Rob Timmerman. Tijdens 

een reddingsactie krijgt hij een groezelig bundeltje in zijn armen gedrukt; de in een deken 

gewikkelde, pasgeboren Sarah. Rob: “Ze sliep door alle hectiek heen en is als onbeschreven 

blad Europa binnengekomen. Voor mij is zij het gezicht geworden van al die mensen die ik op 

zee ben tegengekomen.” Het hield Rob dagelijks bezig: Waar is Sarah? Wat is er van haar 

mailto:jcekleinjan@gmail.com
mailto:marinamertens68@gmail.com
mailto:metavangeest@home.nl
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geworden? Radiomaker Laura Stek vroeg zich op haar beurt af: Waarom wil Rob het inmiddels 

zeven jaar oude meisje vinden? In 2023 maakten zij de zesdelige podcastserie ‘Waar is Sarah?’ 

waarin spreken ze over deze zoektocht. Een persoonlijke zoektocht naar hoop, binnen het 

grote verhaal van ons Europese migratiebeleid.  De podcast ‘Waar is Sarah?’ brengen we graag 

nogmaals bij je onder de aandacht. Beluister de podcast via VPRO, NPO Luister naar de 

podcastapps 🎧. 

  #10JaarOnderweg #tipvandemaand #waarissarah #podcast #GolfoAzzurro 

 

• Wist u dat u bij De Colweghe een warme maaltijd kunt afhalen of ter plekke kunt nuttigen voor 

€5,-- pp? Maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur. 

                           

                            

Wilt u reageren op deze gemeentebrief? Mail s.v.p. naar communicatie@pghnv.nl 

 

  

U kunt u hier aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief 

 

mailto:communicatie@pghnv.nl
mailto:scribapghnv@gmail.com

